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Je leeft zolang je danst
fgelopen vrijdag bezocht ik de 
voorstelling Nureyev in de Goudse 
Schouwburg. Het vertelt het levens-
verhaal van de in de Sovjet-Unie 
geboren balletdanser, regisseur en 

choreograaf Rudolf Nureyev. Het was een 
wereldster en eiste ook als zodanig behandeld 
te worden; hij had narcistische trekjes en vroeg 
het uiterste van iedereen om zich heen en van 
zichzelf. Tegelijkertijd was hij geliefd, had hij 
een enorm charisma en hij was hij onbetwist 
een van de beste dansers ter wereld. Hij leefde 
intens en stief in 1993 op zijn 54e totaal uitgeput 
aan de gevolgen van aids. Dat laatste had 
hij zo lang mogelijk voor iedereen verborgen 
gehouden. Het moet een eenzame man zijn 
geweest. 

Dansen is expressie, dansen is energie, dansen 
is leven! Dat laat deze voorstelling wel zien. 

Tijdens de redactievergadering kozen we voor 
het thema ‘Dansen wil ik!’ omdat we het mooi 
vonden passen bij de lente. Wanneer het leven 
weer open-bloeit in de natuur, krijg je behoefte 
om in beweging te komen, je lichaam aan te 
zetten. Dat kan door te wandelen, in de tuin 
te werken, te sporten. En door te dansen! Van 
dansen word je vrolijk, krijg je energie. Het kan 
alleen en samen. Hip-hop, stijldansen, ballet, 

volksdansen, ballet of tapdance. 
In je eigen stijl, je eigen ritme, op 
fijne muziek. Heerlijk. De verhalen 
kwamen los tijdens de vergade-
ring, iedereen had zo zijn eigen 
ervaringen met dans. En we hopen 
dat u ook zin krijgt om te gaan 
dansen of - als het zelf niet kan of 
gaat - op andere manieren van 
dans te genieten, door dit voor-
jaarsnummer.

Omdat dansen zo prachtig is om naar te kijken 
hebben we veel mooie foto’s dit keer. ‘Dan-
sen is fijn want ik kan lekker mijn ziel loslaten’ 
zo vertelt Siem over zijn hobby breakdance. U 
ziet hem en andere bekenden terug in deze 
VrijSpraak. 

De Beeldenstormers hebben beelden aange-
leverd van dansers die zij op vakantie zagen, 
van dans in de beeldende kunst en op de 
voorkant van deze VrijSpraak ziet u een prach-
tig schilderij van Merel Farla, de kleindochter 
van Elma de Bock. 

Natuurlijk vindt u naast al deze mooie beelden 
ook weer de vaste rubrieken: een interview Vi-
tamine C met Marina Scheijgrond, een terug-
blik op activiteiten van Federatie Gouda, een 
verhaal voor de jeugd, poëzie, en bijdragen 
van Jan Gerben en Kim de Berg . 

Kees Plaizier schreef naar aanleiding van de 
bijdrage over de expositie in het Remonstrants 
poortje een artikel over Coornhert. Per abuis is 
dit niet in ons vorige nummer opgenomen.

We wensen u veel leesplezier toe en bovenal 
een energieke en vrolijke lente.

Mirjam van Esschoten
Hoofdredacteur VrijSpraak 

A
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ansen wil ik. Dansen staat voor mij 
voor plezier, voor een ruimte om in te 
bewegen, voor muziek. Dat kan ook 
in mijn hoofd zijn, en dansen staat 
dan vooral voor vrijheid. Het staat 

voor vrijheid om te bewegen zoals dat binnen 
de kaders van ruimte en fysieke mogelijkheden 
of afspraken kan; denk daarbij aan voorgepro-
grammeerde ‘moves’, stijldansen of volksdan-
sen. 

Dansen, dat is wat ik wil. In mijn privéleven en 
verrassend wellicht, ook in het werk. Dansen in 
het werk is wellicht meer een gevoel van eu-
forie, een gevoel van vrijheid, van samen met 
collega’s de goede dingen doen en als leiding-
gevende ook anderen de ruimte bieden om te 
dansen. Vooral in dat laatste ben ik pasgele-
den gewond geraakt. Hoe gaat mijn dans nu 
verder?

Vanuit mijn werk als financieel directeur (bij een 
grote zorgorganisatie) ken ik het fenomeen van 
dansende cijfers. Prognoses over het resultaat 
die we maandelijks bijstellen en die daarmee 
soms forse sprongen maken. Omhoog en om-
laag. Winst of verlies. Dansende cijfers.  Als ver-
antwoordelijke daarvoor weet ik dat de teams 
en de mensen die daarmee bezig zijn inschat-
tingen maken, en die ook aanpassen omdat de 
werkelijkheid zich niet altijd 100% laat schatten. 
Zijn dat fouten of leerervaringen? Ik kies vaak 
voor het laatste. Ik denk al snel: laat mensen 
hun (dans)ruimte nemen en daardoor krijgen 
we rapportages op tijd, doordacht en relevant 
voor de ontvangende managers.

Sinds ruim een half jaar heb ik zelf een nieuwe 
bestuurder als mijn leidinggevende. Haar voor-
ganger, die al even weg was, was vooral zelfor-

Thanks for the dance

D
ganisatie toegedaan. Vertrouwen geven om de 
(dans)ruimte door mij in te kleuren en te benut-
ten. Mijn nieuwe leidinggevende daarentegen 
wil zelf kleuren. Gaat voor mijn zicht staan. 
Belemmert daarmee mijn bewegingsruimte. 
Dirigeert als ik een stapje, hier beter omschreven 
als een pasje, wil maken. Kortom zij past micro-
management toe, het operationeel bepalen 
van wat de teams doen en moeten doen, de 
teams waar ik leiding aan mag geven, zo’n 
honderd mensen. 

Het overviel me. Het kwam als een donderslag 
bij heldere hemel dat mijn ruimte niet meer be-
schikbaar was voor me. Opgeëist. Legitiem op-
geëist door de grote ‘baas’. En ik leefde nog in 
die andere, nu de omgedraaide wereld waarin 
ik moet zorgen dat mijn mensen hun werk goed 
kunnen doen. Daardoor floreert de organisatie 
en komt het beste uit mensen naar boven. In 
die overval is mijn reactie waarschijnlijk niet de 
allerbeste. 

Ik wil mijn ruimte terug. Ik denk dan nog niet aan 
delen maar aan vechten. Vechten is niet mijn 
natuurlijke gedrag. Het geeft me stress door on-
veiligheid, door wantrouwen, door te veel con-
trole. En als ik in de oude ruimte binnendring zie 
ik geen dansers meer maar muurbloempjes die 
wachten tot ze ten dans worden gevraagd. Vrij-
heid, creatie, creativiteit zijn ver te zoeken. 
Ik verafschuw het om die muurbloempjes 
te zien leeglopen en te zien dat ze hun 
talenten laten liggen. Tevens slaat zelftwij-
fel toe. Had ik anders kunnen reageren? 
Had ik genoegen kunnen nemen met een 
gedeelde ruimte? Was de dans wel zo 
goed zoals ik dacht? Ben ik te beperkt in 
mijn repertoire? Ziet die ander, de bestuur-
der, het toch beter?
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Twijfel is goed. Het maakt je bewuster van een 
keuze maar verlamt ook als de keuze wordt uitge-
steld. In mijn twijfelperiode maakte de ander voor 
mij al de keuze. Of ik maar een andere ruimte wil 
zoeken elders: ‘zoek een baan elders, ‘je bent toe 
aan een nieuwe uitdaging’. Management priet-
praat voor ontslag. Een vette dikke rode streep door 
mijn ruimte. Afgepakt. En de muurbloempjes? Daar 
is geen danspartner meer voor, weet ik nu ik. Pijnlijk. 
Pijnlijk voor mij, pijnlijk voor hen.

De paradox is dat ik mijn vrijheid terug heb ge-
kocht. De komende maanden kan ik gebruiken 
om mijn kapotgetrapte dansschoenen weer op te 
poetsen. Of misschien wel nieuwe te zoeken. Mijn 
vrijheid gekocht door een vechtperiode te overle-
ven. Hoewel beschadigd, krijg ik nu de tijd om de 
schade vast te stellen en hopelijk weg te werken. 
Dansen wil ik weer… en dansen ga ik. 

In mijn aankondiging van mijn afscheid aan mijn 
medewerkers, refereer ik aan een liedtekst van Leo-
nard Cohen, van zijn laatste postuum uitgebrachte 
album (2019), Thanks for the dance. Een lied met 
volop ruimte voor de ontvanger om je eigen situatie 
te bezien: kijk je naar de oppervlakte of voel je de 
beweging, hoor je gewoon een lied of start je een 
dieper zoeken? Uiteindelijk danst iedereen
zijn eigen dans!

    Jan Gerben Verzijl

Thanks for the dance

So turn up the music
Pour out the wine
Stop at the surface
The surface is fine
We don’t need to go any deeper.

And there’s nothing to do
But to wonder if you
Are as hopeless as me
And as decent

Thanks for the dance
It was hell, it was swell,
It was fun
Thanks for all the dances

Leonard Cohen
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Beelden aan zee
Foto: Elma de Bock
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Foto: Pieter Postma

p een grijze januaridag schuift Ma-
rina Scheijgrond aan mijn keukenta-
fel. Ik vraag haar waar ze haar cul-
turele Vitamine C haalt, waar loopt 
zij warm voor op cultureel gebied?

Marina vertelt dat ze al ruim 30 jaar rondleidin-
gen geeft in Museum Gouda, in het Catharina 
Gasthuis. Ze vertelt bezoekers over de kunst van 
de vaste collectie en van de tentoonstellingen. 
Ze doet dat met ontzettend veel plezier. Afge-
lopen jaar, toen Gouda 750 jaar stadsrechten 
vierde, was ze verkleed als Aaltje, een alleen-
staande moeder van zes kinderen uit de 16e 
eeuw die klusjes doet voor de priester in de Sint 
Jan. Vanuit het perspectief van Aaltje vertelde 
ze bezoekers in de Sint Jan over de altaarstuk-
ken van Pieter Pourbus, over de brand die de 
Sint Jan grotendeels verwoestte, en over het 
Goudse leven in de 16e eeuw. 

Marina houdt van de stijl van Pourbus, en vertelt 
graag over de annunciatie op het grote altaar-
stuk waar ze gasten wijst op de symboliek en 
achtergronden. Maar ook de tentoonstelling 
‘My dear Swallows’ die kunstenares Dace Satre 
Sietina maakte met Oekraïense nieuwkomers uit 
Gouda maakt haar enthousiast. Het is een drie-
luik waarin de kunstenaars verbeelden hoe het 
in hun thuisland was, hoe het nu is, en Oekraïne 
in de toekomst. 

Een woord dat bij mij opkomt tijdens 
het gesprek met Marina is engage-
ment. Ze is heel actief in de Goudse 
samenleving: ze is voorzitter van de 
Raad van Kerken geweest, geeft les 
aan statushouders op de hotelboot, is 
actief in het Gouds Vrouwennetwerk. 
Vroeger was zij ook internationaal 
actief op maatschappelijk gebied; 
zowel tijdens haar werk bij de marine 
als daarna. 

O
Als jonge studente raakte ze geïnspireerd door 
de ideeën van Morele Herbewapening (tegen-
woordig Initiatives of Change). Of we luisteren 
naar bommen, of naar onze stille stem, zo was 
de leuze. Niet acteren vanuit angst en verwijde-
ring, maar juist verbinding: met elkaar praten. 
Later gaf ze samen met haar man Kees trainin-
gen vanuit dit internationale netwerk, bijvoor-
beeld in Oost-Europa na de val van de muur en 
in Afrika. 

Door het vele reizen, de internationale ont-
moetingen en culturen houdt ze erg van series/
documentaires die nieuws en achtergronden 
bieden, zoals ‘Onze man bij de Taliban’ van 

Ik ben een nieuwsgierig mens

De verkondiging aan Maria (1552)
Pieter Pourbus in Museum Gouda
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Thomas Erdbrink, of ‘Sinan op zoek naar het 
paradijs’ van Sinan Can. Ook in haar keuze 
voor boeken zie je die interesse terug.

“Een boek waar ik erg van onder de indruk 
was, is ‘Aleksandra’ van Lisa Weeda. Zij be-
schrijft de situatie van Oekraïne vanuit verschil-
lende periodes en generaties. Indrukwekkend. 
Ik heb het boek in 1 ruk uitgelezen. Echt een 
aanrader.”

Een ander boek dat Marina al lang met zich 
meedraagt, is ‘Baltische Zielen’ van Jan Brok-
ken. “Een prachtig boek over Estland, Letland 
en Litouwen, fascinerende landen waar wei-
nig over bekend is.” 

Marina is lid van maar liefst drie leeskringen. 
“Het is heerlijk om een stok achter de deur te 
hebben om verschillende boeken te lezen, en 
voor mij belangrijk: met elkaar van gedachten 
te wisselen en nieuwe ideeën te krijgen! “

Als ik concludeer dat Marina een nieuwsgierig 
mens is, knikt ze bevestigend. “Dat zou je wel 
zo kunnen zeggen ja.”

Ik dank Marina voor dit gesprek en vraag haar 
wie zij graag zou willen aandragen voor het 
interview. Marina is nieuwsgierig naar de Vita-
mine C van Scott Douglas. 

Mirjam van Esschoten
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ance like nobody’s watching; 
love like you’ve never been hurt. 
Sing like nobody’s listening; live 
like it’s heaven on earth. 
Mark Twain

Iedereen die wel eens op social media 
zit, kent het verschijnsel: de quotes die te 
pas en (misschien nog wel vaker) te onpas 
verschijnen op je tijdlijn. Soms zijn ze raak 
en treffen ze je. Maar zelfs een liefhebber 
als ik raakt regelmatig overvoerd door 
de enorme hoeveelheid wijze woorden 
die voorbijkomt. Een beetje cynisch kan 
ik er ook wel van worden: ondanks al die 
tegeltjeswijsheden die over ons uitgestort 
worden, bevinden we ons als mensen nog 
net zo diep in het moeras als altijd. En dan 
is er nog de ergernis die sommige quotes 
oproepen. Bovenstaand citaat is er een 
voorbeeld van. En dan vooral dat zinnetje 
over dansen alsof niemand kijkt.

Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom dat 
zinnetje mij de kriebels geeft. Misschien 
omdat het lijkt te suggereren dat het beter 
is om extravert te zijn dan introvert. Omdat 
ik eerder in die laatste categorie val, voel 
ik me door zo’n zinnetje toch een beetje 
in een hoek gezet. Maar nu ging ik er door 
het thema van VrijSpraak toch wat genuan-
ceerder over denken. Beter gezegd: door 

de bijbeltekst die me bij de zin 
‘Dansen wil ik’ te binnenschoot: 
het verhaal van David die uitbun-
dig danst bij het binnenhalen 
van de ark (het is te vinden in 2 
Samuel 6).

Kort gezegd gaat het als volgt: 
drie maanden na een incident 
waarbij de ark van het verbond 
(de bewaarplek van de stenen 

tafels) ontheiligd is, wordt deze bijzondere kist 
alsnog naar Jeruzalem gebracht. Voor koning 
David is dat zo’n feestelijk moment dat hij vol 
overgave en slechts gehuld in zijn onderkleed 
begint te dansen. Bij thuiskomst blijkt zijn vrouw 
op z’n zachtst gezegd ‘not amused’: een koning 
moet zich, wetend dat alle ogen op hem gericht 
zijn, niet zo extravert en zijn functie onwaardig 
gedragen.

Misschien kunnen we ons wel iets voorstellen bij 
haar reactie. Maar bijbels gesproken slaat Michal 
de plank mis. Zij denkt te veel vanuit de be-
staande orde, waarin de verschillen tussen hoog 
en laag, rijk en arm, belangrijk en onbeduidend 
de dingen bepalen. David daarentegen leeft in 
een andere wereld, hij is als het ware het Konink-
rijk binnen gegaan. Dansend vertegenwoordigt 
hij het visioen van die nieuwe hemel en nieuwe 
aarde waarin we vervuld worden door gemeen-
schappelijke vreugde. 

Vrij bewegend, terwijl hij letterlijk en figuurlijk in 
zijn hemd staat, voelt hij zich verbonden met 
de mensen om hem heen. Zijn status doet er 
niet toe, hun status doet er niet toe. Met grote 
vanzelfsprekendheid tart en doorkruist hij de 
bestaande orde.Hij doet wat Mark Twain zoveel 
eeuwen later als levensmotto aandraagt: dansen 
alsof niemand kijkt (terwijl hij weet dat alle ogen 
op hem gericht zijn) en precies daardoor levend 
alsof het Koninkrijk al is aangebroken.

Als dit zinnetje daarvoor staat: voor een manier 
van leven waarin we niet de status quo en de 
opinie van anderen leidend laten zijn, maar 
waarin we in beweging komen op het ritme van 
Gods Koninkrijk, dan doe ik graag mee. Al is het 
soms meer met kleine passen dan met grote 
gebaren.

Kim de Berg
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Dansen, dat kan ze
ila is een verlegen meisje. Ze 
zegt bijna nooit iets in de klas. 
Ze mag altijd wel meedoen met 
spelletjes, maar de kinderen 
vinden dat ook weleens lastig. 

Want Mila vergeet soms helemaal de regels 
van het spel en gaat dan zomaar rondlopen.

Op een dag komt er een kunstenaar lesge-
ven in de klas. De kinderen krijgen allerlei 
materialen om torens mee te bouwen. Je 
mag het alleen doen of in een groepje. Mila 
bouwt alleen. Als de kunstenaar vraagt of ze 
bij een groepje wil meebouwen, schudt ze 
haar hoofd.

De toren van Abdel en Mo wordt heel hoog. 
Die van Samira en Emma is helemaal roze. 
Tjerk, Daan en Ibrahim hebben een hele 
stevige dikke toren gebouwd. De toren van 
Mila heeft allerlei kleuren, maar staat nogal 
scheef. 

Aan het eind 
van de les 
gaat de kun-
stenaar de 
torens van 
de kinderen 
bespreken. 
Ze vraagt 
de kinderen 
wat ze van 
de torens 
vinden.

 
De hoge 
toren vinden 
de kinderen 

heel hoog en knap gedaan. De roze toren 
vinden ze schattig en ook heel netjes. De 
dikke toren vinden ze mooi stevig: die zal 
nooit van je leven omvallen. Bij de toren 
van Mila is het even stil. Dan zegt Mo: “Hij 
is scheef."  "Ja," zegt Emma. “Hij is wel erg 
scheef. Dat hoort toch niet?” Mila zegt niets 
en schuift stilletjes steeds verder naar ach-
teren. Dan zegt de kunstenaar: “Kinderen, 
kijken jullie nog eens goed: de toren is niet 
scheef. Hij danst!"

Nu zien de kinderen het ook. Deze toren is 
anders dan alle andere torens. Eigenlijk word 
je heel blij als je naar de toren van Mila kijkt. 
Je krijgt zin om te dansen. De hele klas krijgt 
zin om te dansen. De juf zet muziek aan en 
ze gaan samen dansen rond de toren van 
Mila en ook om Mila heen. Mila krijgt er rode 
wangen van. Dansen? Ja, dat wil ze wel en 
dat kan ze! 

Als de kinderen buiten spelen vindt niemand 
het meer gek als Mila ineens niet op de 
regels let. Ze kijken wat Mila doet. “Hé Mila,” 
zegt Daan, “wat doe je?" Mila wijst naar een 
vlinder. Dan pas zien de anderen de prach-
tige vlinder, die Mila allang had gezien.

Mila zegt nog steeds bijna nooit iets in 
de klas. Maar iedereen ziet haar. En 
iedereen kijkt wat Mila ziet en wat 
ze doet. Want Mila ziet altijd wel iets 
moois en dan danst ze.

Jannet Hendriks

M

Foto: Ria Kroon
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Siem Brand: dansen is fijn want ik kan lekker mijn ziel loslaten. Michael Jackson is mijn favoriet want dan doe ik hem na en krijg 

Foto: Marien Brand
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De God die slechts vier woorden kent

Elk kind kent God
niet de God van namen
niet de God van mag niet
niet de God die rare dingen doet
maar de God die slechts vier woorden kent
en die steeds maar herhaalt
steeds zegt:

kom dans met mij,
kom, dans

Hafiz (Perzisch dichter, 14e eeuw)

Jesse Hanse

Siem Brand: dansen is fijn want ik kan lekker mijn ziel loslaten. Michael Jackson is mijn favoriet want dan doe ik hem na en krijg ik lekker veel energie.
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Foto: Jan Gerben Verzijl

Marien Brand bewondert 
Le Chahut, van Georges Seurat 
in het Kröller-Müller museum

Kunsthal Rotterdam, Foto: Ria Kroon

Foto: Ria Kroon
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Danser Jesse Hanse: Dans is altijd mijn veilige plek geweest, 
waarmee ik kon zeggen wat ik niet in woorden kon uitdrukken
Foto: Annemoone Taake
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Foto’s startzondag: Mirjam van Esschoten

n de VrijSpraak van juni 2022 werd aan-
dacht besteed aan het Remonstrantse 
poortje, waar een expositie was te zien 
over de veelzijdige Dirck Volckertsz Coorn-
hert. Hij was theoloog, schrijver, notaris, 

graficus en een aantal jaren adviseur van prins 
Willem van Oranje. Hij werd 500 jaar geleden 
geboren en woonde de laatste twee jaar van 
zijn leven in Gouda. Ook Kim besteedde in 
de nieuwsbrief van mei 2022 aandacht aan 
de tentoonstelling. Ik wil aan deze publicaties 
enkele kanttekeningen toevoegen.

Gouda zou in de zestiende eeuw een vrijzin-
nig bolwerk van remonstranten en andere 
gematigde protestanten zijn geweest. Coorn-
hert leefde in de zestiende eeuw (1522-1590), 
maar in zijn tijd waren er nog geen remonstran-
ten. Het woord ‘vrijzinnig’ werd in die tijd niet 
gebruikt. Vrijzinnigheid zoals wij die kennen 
bestond nog niet. Gelovigen die enigszins af-
weken van de calvinistische leer werden al snel 
door de orthodoxe calvinisten uitgemaakt voor 
‘vrijgeest’, ‘ketter’ of ‘libertijn’. Dat gebeurde 
ook met Coornhert en met Herman Herbers, 
van 1582-1607 gereformeerd predikant in 
Gouda, wiens invloed in de stad waarschijnlijk 
groter is geweest dan die van Coornhert.

De expositie in en bij het Re-
monstrantse poortje zou de 
indruk kunnen wekken dat 
Coornhert iets met de latere 
remonstranten te maken had. 
Er bestaat zeker verwantschap 
tussen het denken van Coorn-
hert en de remonstranten, 
maar hij zou zich niet bij de 
Broederschap hebben aan-
gesloten als hij toen nog had 
geleefd. Coornhert vond dat 

geen enkele protestantse kerk recht van be-
staan had, omdat zij niet konden bewijzen dat 
zij van God een volmacht hadden gekregen 
om een nieuwe kerk te stichten. Hij bleef dit in 
zijn theologische werken herhalen. Er kon maar 
één ware kerk zijn. Voor Coornhert was dit de 
Rooms-Katholieke Kerk, waar hij veel kritiek op 
had, maar die ooit met Gods hulp zou terugke-
ren als de gezuiverde kerk, de apostolische kerk 
zoals die er in het begin geweest moest zijn.

De protestantse kerken waren sekten in zijn 
ogen. Dat zal hij dus ook hebben gevonden van 
de latere remonstranten, die overigens geen 
eigen kerk hadden willen stichten, maar binnen 
de Gereformeerde Kerk wilden blijven. Zij moes-
ten na de Synode van Dordrecht in 1619 de kerk 
verlaten en waren toen genoodzaakt een eigen 
geloofsgemeenschap op te richten. De naam 
‘gereformeerd’ bleef behouden. De offciële �
naam van de remonstranten binnen onze Fede-
ratie is nog altijd Remonstrants Gereformeerde 
Gemeente Gouda. 

Coornhert streed voor godsdienstvrijheid en 
vrijheid van meningsuiting. Hij was tegen ge-
wetensdwang en tegen kettervervolgingen. 
Hij vroeg overheden en kerken om verdraag-
zaam te zijn. Het was niet aan mensen om over 
andersgelovigen te beslissen. Hij maakte zelf 
ruimschoots gebruik van die vrijheid van me-
ningsuiting. Blijkbaar kon hij dit doen, zelfs in oor-
logstijd, hoewel hem soms beperkingen werden 
opgelegd.

Hij toonde veel moed door als niet-universitair 
geschoold theoloog te willen disputeren met 
vertegenwoordigers van de Gereformeerde 
Kerk. Deze disputen werden toegelaten, wat op 
verdraagzaamheid duidt van de predikanten 
en de overheid, alhoewel Coornhert aan allerlei 

Coornhert, vrijzinnig en tolerant ?

I
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voorwaarden vooraf moest voldoen. De 
debatten waren voor hem weinig succesvol. 
De laatste - vele dagen durende - debat-
ten werden in 1583 in de raadzaal van de 
Hoge Raad in Den Haag gehouden over de 
Heidelbergse Catechismus tussen de Leidse 
hoogleraar en predikant Adrianus Saravia en 
Coornhert in aanwezigheid van veel vertegen-
woordigers van de verschillende overheden en 
veel toehoorders. Er was vooraf toestemming 
van de steden nodig als vertegenwoordigers 
in de Staten van Holland. De vroedschappen 
van Rotterdam en Gouda hadden bezwaren. 
Gouda was bang dat de debatten mensen 
van hun geloof zouden afbrengen en tot kerk-
scheuringen zouden leiden. Er was geen ver-
tegenwoordiger van Gouda aanwezig tijdens 
de debatten. Gouda’s angst voor verstoring 
van de openbare orde lijkt groter geweest te 
zijn dan haar sympathie voor Coornhert, die zij 
waarschijnlijk als een onruststoker zagen.

Coornhert was zeker niet verdraagzaam in zijn 
kritiek op de Heidelbergse Catechismus. In zijn 
theologische geschriften liet hij zich bijzonder 
fel uit. De makers van de catechismus waren 
ongelovigen in zijn ogen, die twijfelden of God 
zou doen wat Hij had beloofd. Coornhert stond 
geen geloofstwijfel toe. Hij zag het als een roe-
ping om te getuigen van de bijbelse waarheid, 
die hem door Gods genade was geopenbaard.

Hij stond niet open voor andere geloofsopvat-
tingen. Hij zou zich bij onze Federatie niet thuis-
voelen, die ik al meer dan twintig jaar ervaar als 
een geloofsgemeenschap, die met alle twijfels 
en elkaar de ruimte gevend, voortdurend op 
zoek is naar wat ik zou willen noemen het mys-
terie van God: vrijzinnigheid zoals ik die ervaar.

Kees Plaizier

Dirck Volckertsz Coornhert
(Cornelis Cornelisz van Haarlem, Frans Hals Museum)
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Foto Daan Brand

en van de motto’s waar ik me graag 
door laat leiden, is een uitspraak van 
de Amerikaanse schrijver Kurt Von-
negut: “Enjoy the little things in life, 
because one day you’ll look back 

and realize those were the big things.” Heb 
aandacht en liefde voor de kleine dingen, 
want uiteindelijk zul je zien dat dat de grote 
dingen waren.

Met deze woorden begon ds. Kim de Berg 
haar preek over de Hemelvaart in 2022.
Vaak lijkt het immers alsof alles om die grote 
en grootse dingen gaat en we zoveel moge-
lijk meeslepende momenten in ons bestaan 
moeten nastreven. 

Kim citeerde de Vlaamse psychiater Dirk 
de Wachter: We kunnen wel willen dat alles 
altijd groots en meeslepend is, maar voor de 
meeste mensen bestaat het leven voorname-
lijk uit een eindeloze herhaling van dezelfde 
dingen. Immers, zei Kim, de kunst van het 
leven bestaat nu eenmaal uit het waarderen 
van de gewone momenten en daar beteke-
nis aan te geven. 

Het leven kent natuurlijk hoogte- en 
dieptepunten, maar meestal is het 
gewoon, saai misschien, zinloos soms 
ook en tegelijk vol waarde en bete-
kenis. De wonderlijke alledaagsheid 
van het bestaan is de paradox van 
ons leven: vaak hetzelfde, weinig 
spannend, met levens die op elkaar 
lijken en tegelijk ook een wonder en 
een geschenk. Lucht en leegte, om 
met Prediker te spreken en juist daar 
blaast God het geheim van het le-
ven binnen. Met dezelfde vragen en 

E
verlangens, hetzelfde verdriet gaat het leven in 
een eindeloze  cirkelgang. Tegelijk is er ook het 
wonder van dat je er bent en dat je soms op-
eens opgetild kunt worden waardoor het leven 
plots zoveel meer is. In het kleine ligt het grote 
verborgen en in het leven van alledag gebeurt 
datgene waar het om gaat. Levenskunst is het 
waarderen van alles wat er is. Dat is waar De 
Wachter en Prediker en al die anderen over 
spreken. Het gaat over een wereld waar een 
mens geen eiland is en leven samenleven is. 

Het verbaast Kim de Berg vaak, dat christenen 
verweten wordt dat ze als gelovigen hun ver-
antwoordelijkheid afschuiven, op God of welke 
grotere macht dan ook. Het gaat immers in het 
christendom over verantwoordelijkheid. Het 
gaat over troost en hoop en bemoediging en 
ook over empathie, verbinding en toekomst; 
over verantwoordelijkheid dus. Wat de Eeuwi-
ge begonnen is, is nu in onze handen gelegd.

Het gedicht Heenzending van Joke van Leeu-
wen (zie blz. 22) gaat over verantwoordelijk-
heid als onlosmakelijk deel van het geloof. En 
hoewel het gedicht over pasgeborenen lijkt 
te gaan denkt Kim de Berg dat het in essentie 
over alle mensenkinderen gaat. Het is leeftijd-
loos. Het gaat over hen voor wie we verant-
woordelijkheid dragen, niet alleen binnen het 
eigen gezin, maar voor alle mensen die kwets-
baar zijn. 

Volgens Van Leeuwen laat de Schepper aan 
ons de verantwoordelijkheid voor elkaar. De 
beelden die Van Leeuwen neerzet ontroeren. 
Met een baby op je arm voel je met je elle-
boog of het water niet te warm is. Je moet dus 
voorzichtig zijn als je een (kostbaar) mens be-
geleidt of vast mag houden, je moet geduldig 

Leef het leven
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zijn, invoelend zijn en aanwezig zijn. Je moet er 
zijn voor de ander. Het gedicht eindigt met het 
hekje voor het trapgat dat moet voorkomen 
dat je kind van de trap valt. In dat simpele 
voorwerp zie je de enorme verantwoordelijk-
heid die wij voor elkaar dragen. Met de zegen 
van de Schepper en in de lange traditie van 
het grote verbond mogen wij er voor elkaar 
en voor de wereld zijn, om voor de wereld te 
zorgen, om elkaar te behoeden, om te laten 
zien dat wij de verantwoordelijkheid die ons 
gegeven is waard zijn. 

Het gaat dus over de alledaagse dingen 
waarmee we de wereld kleur geven. Soms 
zijn er situaties die een klemmend beroep op 
ons doen, die maken dat we niet weg kunnen 
kijken, maar vaker kabbelt ons leven voort. Een 
gevaar kan zijn dat we ons op die momenten 
niet realiseren hoe verantwoordelijk we zijn en 
onze de keuzes in het dagelijks bestaan het 
verschil maken. Als je in de dagelijks omgang 
met elkaar oploopt tegen je eigen beperkin-
gen of die van een ander? Wat doe je dag in 
dag uit met dat kostbare leven van je? Waar 
heb je oog voor en waar loop je aan voorbij?

We hebben het in de kerk vaak over Zin Zoe-
ken en we denken dat dit dan gaat over de 
grote levensvragen. Maar is het niet gewoon 
zoeken en dan zien wat er om ons heen is. Het 
wonder in het alledaagse bestaan, de schoon-
heid van elk mens en de opdracht om zuinig te 
zijn op al het goede, al het mooie, al het ware. 
En verantwoordelijkheid te nemen voor alles 
wat elke dag weer gebeurt. Het is aan ons en 
we mogen het niet afschuiven op een God, 
want die God heeft ons juist zo geschapen dat 
wij er zelf de schouders onder kunnen zetten.

In de evangelietekst, die Kim voorafgaande 
aan de preek las, zegt Jezus tegen zijn leer-
lingen: ‘Straks ben ik er niet meer en dan is 
het aan jullie. Ik vertrouw erop dat jullie het 
kunnen. En eigenlijk is daar maar een ding bij 
nodig: Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefge-
had.’ Jezus doet deze uitspraak aan de tafel 
van het laatste avondmaal, vlak na het vertrek 
van Judas. Zijn verraad hangt al in de lucht. Je 
voelt al wat er staat te gebeuren en hoe Jezus 
daar niet voor wegloopt. En in die spanning 
zegt hij: Heb elkaar lief in mijn spoor. 

Liefde is vaak gelijk oversteken. Ik ben aardig 
voor jou zodat jij aardig bent voor mij. Onder-
handelingsrelaties. Ik doe wat voor jou en jij 
doet wat voor mij. Als in een contract. Maar 
de liefde die Jezus ons voorleeft, is een liefde 
die afziet van zichzelf, die denkt aan de ander 
en vanuit de ander. Dat is de liefde die zich 
dienstbaar maakt zonder voorwaarden en 
voorbehoud. Liefde die zich uitgestrekt naar 
de ander.

Eenzelfde boodschap klinkt in de tijd voor 
Hemelvaart, waarin ons voorgehouden wordt: 
Staar niet naar de hemel, maar kijk om je 
heen, zie elkaar en richt je in liefde tot elkaar.

Dus: leef het leven, in al het grote en in het 
kleine en ontdek zo hoe het alledaagse 
betekenisvol wordt en is. In Christus’ naam 
en in zijn spoor, dat het spoor van liefde is.

Amen, zei ds. Kim de Berg.

(bewerkt door Pieter Postma)
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p 6 december jongsteleden is ons 
gemeentelid Inja Vogel-Smit over-
leden. Zij werd 75 jaar.

Eind november werd Inja getrof-
fen door een herseninfarct. Na een korte 
opname in het ziekenhuis kwam ze weer thuis 
en het herstel leek voorspoedig te gaan. Op 
3 december vierden Leo en Inja nog met hun 

kinderen en kleinkinderen nog hun 52 jarig 
huwelijksjubileum en keken ze optimistisch 
vooruit. Tot Inja dinsdag 6 december opnieuw 
last van uitvalsverschijnselen kreeg. Ze werd 
naar het ziekenhuis gebracht waar een ern-
stige hersenbloeding geconstateerd werd en 
waar ze diezelfde middag is overleden.

We herinneren ons Inja als een hartelijke, 
betrokken, lieve en sociale vrouw. Ze was op 
een bescheiden manier tegelijk heel prettig 
aanwezig. En we voelden haar betrokkenheid 
bij de Federatie en vooral bij de mensen van 
onze geloofsgemeenschap. 

Voor haar man Leo is het een onvoorstelbaar 
verlies, ook hun kinderen en kleinkinderen mis-
sen haar enorm. Binnen de Federatie leven 
we zeer mee met Leo en voelen we de lege 
plek die Inja achterliet.

Op donderdag 15 december vond de af-
scheidsbijeenkomst plaats op IJsselhof. Daar 
klonken muziek en woorden van herinnering, 
we lazen uit de bijbel een tekst van Prediker 
die aansloot bij de woorden op de kaart die 
Inja ooit zelf had uitgeknipt en bewaard: 
“Alles vergaat, maar niets raakt verloren.” In 
dat vertrouwen, dat het leven nooit verloren 
raakt, hebben we Inja naar haar laatste rust-
plaats gebracht. Daar sprak dochter Judith 
nog de remonstrantse geloofsbelijdenis uit, 
een tekst van zoekend geloof en van liefde 
voor het leven die bij Inja past.

Moge haar nagedachtenis ons tot zegen zijn 
en moge de Eeuwige allen die haar zo missen 
dragen en nabij zijn.

ds. Kim de Berg
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aar zitten ze dan. Drie oudere 
mannen in wintertruien, schouder 
aan schouder op een bankstel 
dat ook op leeftijd moet zijn. 
Voor hen beweegt als een mup-

pet hun pastor Janet. Dit zijn de medegelo-
vigen in Mapleton, Canada, met wie wij in 
de adventstijd samenkomen.

Met hen bespreken we het wonderbaarlijke 
verhaal van de hoer Rachab die de ver-
kenners in Jericho het leven redt en zo zelf 
gespaard blijft en één van de voormoeders 
van Jezus wordt. Het is een ongelofelijk 
verhaal dat zoveel lagen in zich bergt: is zij 
goed, of telt alleen eigenbelang, of komt 
dat overeen? En wat zijn de mythen van 
je eigen ontstaansgeschiedenis en van die 
van jouw land? In Canada leeft het verhaal 
van het ‘mozaïek-volk’, waar indigenous 
mensen [oorspronkelijke inheemse volken, 
red.] goed in een land passen met de Euro-
pese immigranten. 

In Nederland leeft het verhaal van de strijd 
tegen het water, ‘God schiep de wereld 
maar de Nederlanders schiepen Neder-
land’. Beide verhalen behoeven ook wel 
wat correctie. Eigenlijk te veel kwesties om 

zo met tamelijk onbekenden te 
bespreken. En toch is dit een zeer 
waardevolle bijeenkomst, die me 
raakt en blij maakt.  

We zien elkaar via zoom. In de 
coronatijd heb ik heel veel ge-
werkt met zoom, voor overleggen 
en onderwijs. Het nieuwe en ver-
rassende is er wel vanaf. Maar dit 
keer ben ik weer opnieuw onder 

de indruk van deze techniek, die me zomaar 
laat samenkomen en spreken met mensen aan 
de andere kant van de wereld.

Ik leer ervan dat dit Bijbelverhaal wereldwijd 
inspireert. Dat we allemaal een beperkt plekje 
van de wereld overzien. Dat waar je woont, 
heel veel uitmaakt voor hoe je denkt en inter-
preteert. Dat je elkaar kunt ontmoeten ook al 
ken je elkaar niet. Dat we deel uitmaken van 
één community, als kerkvolk en als mensen.

Zover ik heb begrepen krijgen deze bijeenkom-
sten een vervolg - nu waren er maar drie ge-
pland waarvan er eentje niet doorging wegens 
sneeuwstormen in Canada. Van harte aanbe-
volen dus. En laat niemand bang zijn dat het 
gesprek stilvalt - dat gaat niet gebeuren met 
onze Kim en hun Janet als aanjagers.

Marleen van Dijk
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Foto: Monique Strijk

Heenzending

Goed, zei de schepper, wat ons betreft
is het goed, maar aan jullie laat ik
het met de elleboog voelen of
het badwater niet te heet is,
het behoedzaam proeven of
het eten niet te scherp is,
het drinken niet te zuur is,
het weten waar wat breken kan
zal staan,
het verschonen van wat stinkt en
opnieuw stinkt,
het aanpassen van de voetstap,
het onverstaanbaar zingen
in het donker,
het herhalen van moeilijke woorden,
het tellen tot oneindig
en het hekje voor het trapgat.

Joke van Leeuwen

Met toestemming van de dichteres
overgenomen uit: Wuif de mussen uit,
verschenen bij uitgeverij Querido (2006).

Zie ook de preek op blz. 18-19
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Mei 

14 mei 2023    10.30  Ds. W. Lagrouw

28 mei 2023    10.30  Pinksteren, Ds. Kim de Berg

Juni

1 juni 2023   10.30  Ds. Judith Vogel

25 juni 2023  10.30  Dhr. Guido de Bruin

Juli

9 juli 2023   10.30  Ds. Kim de Berg 

23 juli 2023   10.30  Mw. Lydia Roosendaal

Augustus

6 augustus 2023 10.30  Mw. Liny Bosland

20 augustus 2023  10.30  Dr. J. Tromp

September

3 september 2023  10.30  Ds. Kim de Berg

17 september 2023 10.30  Ds. Kim de Berg

Oktober

1 oktober 2023  10.30  Ds. Kim de Berg

15 oktober 2023 10.30  Ds. Kim de Berg

29 oktober 2023  10.30  Ds. K. van Klaveren
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